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Handels- en Hanzestad Tiel

Tiel is één van de tien oudste steden 
van Nederland. Tiel ligt centraal in 
Nederland, in het hart van de Betuwe; 
een streek die zich kenmerkt door 
heerlijk fruit. Maak kennis met onze 
stadsmascotte Flipje, het fruitbaasje.  
Bezoek de Grote Sint Maartenskerk, 
een prachtig rijksmonument. Fiets 
langs het inundatiekanaal dat op de 
werelderfgoedlijst staat. Zie hoe de 
schepen door het indrukwekkende 
sluizencomplex van de Prins Bernhard­
sluizen varen. Wij nodigen je uit deze 
en de vele andere verborgen pareltjes 
van Tiel te komen ontdekken!

Kersen plukken!

Van juni t/m augustus kun je heerlijke 
kersen plukken!

Cultuurgebouw Zinder

In het cultuurgebouw Zinder vind je 
o.a. de bibliotheek, een muziekschool, 
exposities en een kleine concertzaal.

zinder.nl

Overnachten

De overnachtingsplaatsen in Tiel en 
Buren kenmerken zich door een hoge 
mate van gastvrijheid en uitstekend 
geregelde voorzieningen. Of je nu 
gaat voor een luxe hotelovernachting 
of één van onze gastvrije campings 
bezoekt. Er zijn camperplaatsen met 
een prachtig uitzicht over de Waal en 
gezellige B&B's! Voor degene die met 
de boot op vakantie zijn biedt onze 
recreatieve Waalhaven ook nog een 
prachtige plek nabij de stad.

visittiel.nl/overnachten

Oranjestad Buren

In het pittoreske stadje stap je even 
uit de alledaagse werkelijkheid en 
ga je terug in de tijd. Buren heeft 
een rijke geschiedenis, waarin een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
Oranjes. Willem van Oranje trouwde er 
in 1551 met Anna van Egmond gravin 
van Buren en vandaag de dag zijn 
koning Willem-Alexander en koninging 
Maxima nog altijd graaf en gravin van 
Buren

Bezoek ook Stadstuin "Radiant", ook 
bekend als de tuin van Jaap Douma in 
Buren. De tuin is het hele jaar door vrij 
te bezoeken.

Wist je dat Tiel tijdens WOll 
zeer zwaar beschadigd is?

De Duitse bezetting heeft veel sporen 
nagelaten in de stad. Tiel was vanaf 
1944 frontstad en is zwaar beschoten. 
Na de oorlog is de stad herbouwd. 
Daarom heeft Tiel een zeer rijke 
werderopbouwarchitectuur.

Flipje en Streekmuseum

Bezoek het Flipje en Streekmuseum en 
ontdek de geschiedenis van Tiel en de 
regio.

streekmuseumtiel.nl

Evenementen in Tiel

Tiel is een bruisende evenementenstad. 
Appelpop en het Fruitcorso Tiel zijn de 
grote publiekstrekkers in september. 
Door het jaar heen is er altijd en  
voor iedereen wat te beleven.  
Zoals concerten, diverse feesten,  
het Dickens Festijn en veel meer.

Zie voor het complete overzicht
visittiel.nl/evenementen

Schouwburg & Filmtheater 
Agnietenhof

In Schouwburg en Filmtheater 
Agnietenhof geniet je van vele 
prachtige voorstellingen en films.

agnietenhof.nl

Wist je dat tot begin 
van de 19de eeuw alle 
huizen in Buren een naam 
hadden?

Een deel van deze namen prijkt 
weer op de gevels. Op een aantal 
informatiebordjes is te lezen dat de 
bewoners belasting, cijns of thijns 
betaalde. Dit is een aan onroerend 
goed gerelateerde jaarlijkse betaling 
aan de grondheer. De cijns werd 
aanvankelijk voldaan in natura. Het 
meest voorkomend was betaling 
met hoenders, vruchten en granen. 
Voorbeelden: Den Hulk, De Wildeman, 
De Gulden Leeuw en Den Elffrib.

Oldtimermuseum Visscher 
Classique

Bezoek het Oldtimermuseum  
Visscher Classique met 150 oldtimers.

Recreatie

Bezoek één van de zwembaden,  
ga padellen, bowlen, skaten of dieren 
voeren en aaien in het hertenkamp.

Voor de waterliefhebbers, ga kanoën 
of suppen op de Linge, vissen en 
vaartochten maken over de Waal!
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Toeristisch Informatiepunt (TIP) in 
Cultuurcentrum Zinder
Zinder is het cultuurgebouw van Tiel waar ook 
het Toeristisch informatiepunt is gevestigd. 
Naast het toeristisch informatiepunt vind je 
hier ook een poppodium, de kunstuitleen,  
een expositieruimte en de bibliotheek. Onder 
het cultuurgebouw Zinder is de parkeergarage 
Westluidense Poort. Het Toeristisch informatie­
punt is je start- en eindpunt van deze route. 
Je fietst vanaf de Rechtbanksestraat naar 
de rotonde, daar sla je linksaf de Nieuwe 
Tielseweg op en bovenop de dijk sla je 
rechtsaf de Ophemertsedijk op.
Volg de bordjes naar knooppunt nummer 44.

Bellevue
In 1842 bouwde Johanna Geertrui Busink,  
de weduwe van koopman Gerrit Campagne, 
dit statige pand. Het was een ontmoetings­
plaats voor schippers en handelaren.  
Zij legden hun schepen voor het pand aan.  
Dit maakte de plek tot een belangrijk in­
dustriegebied. Het pand is het enige oude, 
karakteristieke dijkhuis dat hier is overgebleven. 
Het is nog altijd een horecagelegenheid en 
een belangrijk oriëntatiepunt in het zicht vanaf 
de Waal op Tiel. 

Cultuurcentrum Zinder ©
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Bellevue

De Waal 

Rivier de Waal
De Waal is elk jaargetijde mooi. Zie de boten 
voorbijvaren van en naar Rotterdam in het 
westen. Als je het voet-/fietsveer neemt, heb 
je vanaf de overkant bij het dorp Wamel een 
prachtig uitzicht op Tiel. Sinds de afdamming 
van de Linge in 1304 heeft de stad een 
prominente ligging aan de Waal. Schepen 
konden aanmeren aan de kades en havens. 
Hanzestad Tiel ligt aan de hoofdgeul, bij de 
buitenbocht. Hier is de rivier op zijn diepst. 
Dat was gunstig, want grote boten konden  
er makkelijk komen. Inundatiekanaal

Inundatiekanaal
Dwars door Tiel loopt een kaarsrecht kanaal 
van maar liefst drie kilometer lang. Het ver­
bind de Waal met de Linge en is ooit aange­
legd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Bij gevaar kon de sluis in Tiel 
worden opengezet. De Linge kreeg daardoor 
meer water, waardoor twintig kilometer ver­
derop het land overstroomde en de vijand kon 
worden tegengehouden. Het inundatiekanaal 
is werelderfgoed. 
Volg de bordjes naar knooppunt nummer 23.

Wetlands Passewaaij
Vlakbij Passewaaij zijn de wetlands van de 
Waal te vinden. Een uniek natuur- en recreatie­
gebied, met een rijke geschiedenis. De wet­
lands kennen al een rijke geschiedenis met de 
Bataven die hier in de Romeinse tijd leefden.
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De Roeier
De Roeier is een gedenkteken ter herinnering 
aan de prestaties van de verzetsmensen die 
in de Tweede Wereldoorlog tijdens heimelijke 
roeitochten onderduikers, vluchtelingen en 
geallieerde piloten naar bevrijd gebied aan 
de overkant van de Waal brachten. De roeiers 
brachten wapens, medicijnen en informatie 
mee terug.
Volg de bordjes naar knooppunt nummer 40.

Fruittelers
Al duizenden jaren lang wordt er in Tiel fruit 
bewerkt en gegeten. Zo is tijdens archeolo­
gisch onderzoek in Medel een gehalveerde, 
gedroogde appel gevonden die maar liefst 
6000 jaar oud is! Ook in de middeleeuwen 
aten de Tielenaren graag kersen: archeo­
logen vonden in oude afvalputten honderden 
kersenpitten!

Monument 'De Roeier'

40 41

Station
Tiel ligt midden in het rivierengebied.  
Door de strategische ligging groeit Tiel uit 
tot handelsstad, maar bevindt het zich ook 
vaak op het strijdtoneel. Zo krijgt het in de 
middeleeuwen bezoek van de Vikingen en 
bevaren Tielse schippers de Noord- en Oostzee. 
Tegenwoordig lopen ook andere soorten wegen 
langs Tiel. Zo is het sinds 1882 aangesloten op 
het spoor en ligt het aan de A15. Het station 
van Tiel was al bij het begin van de mobilisatie 
van het Nederlandse leger belangrijk. 

Afstand: 38.2 km
Tijd: ± 2 uur (ob.v. 19 km/uur)

Oranjestad Buren
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De Linge 
Aan rivier de Linge heeft Tiel haar 
bestaansrecht te danken. Het is de oude 
levensader van de stad. De Linge is meer  
dan duizend jaar lang een machtige rivier. 
Maar omdat het land vaak overstroomt,  
wordt de Linge in 1304 ingedamd.
Volg de bordjes naar knooppunt nummer 15.
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Oranjestad Buren
Buren mag zich Oranjestad noemen, vanwege 
de band met de koninklijke familie. Willem 
van Oranje trouwde namelijk in 1551 met 
Anna van Egmond, gravin van Buren. Koningin 
Maxima en Koning Willem-Alexander zijn 
hierdoor gravin en graaf van Buren.

Het Plantsoen
In het Plantsoen, nu een rijksmonument, 
stond ooit een van de grootste kastelen van 
Nederland. Al rond 1300 is er sprake van een 
versterkte toren in een gracht, rond 1400 is er 
een vierkant kasteel met een brede slotgracht 
verrezen.
Volg de bordjes naar knooppunt nummer 65.

Kasteel Soelen
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Zoelen
Zoelen is een lintdorp, het heeft geen dorps­
kern. De naam Zoelen is afgeleid van een 
allang verdwenen riviertje “De Soel”.  
De oudste vermelding van de naam van dit 
riviertje wordt gevonden in een 13e eeuwse 
kopie van een oorkonde uit het jaar 788-789 
van het klooster te Echternach in Luxemburg: 
“..in pago Batuense super fluvio Solina”. 
Zoelen was een dagelijkse heerlijkheid vanaf 
1506.
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Molen De Korenbloem
De molen heeft van oudsher behoord tot  
de goederen onder de heerlijkheid Zoelen.  
In 1975 onderging de molen, toen al geruime 
tijd buiten bedrijf, een flinke restauratie. 
Tijdens de werkzaamheden werden de 
teerlingen (funderingspalen) van de voor­
ganger, een standerdmolen, aangetroffen.

Hanzestad Tiel
Tiel is met trots één van de oudste steden 
van Nederland. Door haar ligging aan de 
Waal ontwikkelde Tiel zich tot een economisch 
sterke en internationale Hanzestad. Deze 
rijke bloeiperiode is nog altijd terug te zien 
in de vele monumenten in de binnenstad. 
Het centrum van Tiel beschikt over een rijke 
schakering aan horeca en winkels en een 
divers cultuuraanbod. 

Het Plein
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Kasteel Soelen 
Kasteel Soelen is het hoofdgebouw van het 
rijksbeschermde historische buitenplaats­
complex ‘Soelen’, 157 hectare groot, in de 
gemeente Buren. In de 17e eeuw werd 
rondom Soelen een park aangelegd in de 
Franse stijl. Het terrein binnen de gracht en  
het kasteel is niet opengesteld voor het 
publiek, maar wie eromheen wandelt, krijgt 
toch een goede indruk van het gebouw.
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Horecapleinen
Aan sfeervolle en gezellige horecapleinen is in 
Tiel geen gebrek! De horeca is geclusterd op 
het Plein en het Korenbeursplein. Hier kun je 
terecht voor een lekker drankje, een heerlijke 
maaltijd of een gezellig avondje stappen. 
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Ambtmanshuis 

Fietsroute  
Tiel - Buren
Prachtige fietsroute door de Betuwe 
langs wateren, fruitboomgaarden, 
het pittoreske Buren en de historische 
Hanzestad Tiel


